
Die dag droeg Hij mijn kroon 
 
 
’t Gebeurde in Jeruzalem 
Heel ver voor onze tijd 
Dat Jezus werd veroordeeld 
Om zijn goedertierenheid 
Om wat ik heb misdaan 
Heeft Hij dit doorstaan 
Hij gaf zichzelf 
Die dag droeg Hij mijn kroon 
 
Ik bracht Hem enkel tranen en verdriet 
Hij gaf zichzelf aan mij 
En omdat Hij zijn leven liet 
Daarom ben ik nu vrij 
 
Om wat ik heb misdaan 
Heeft Hij dit doorstaan 
Hij gaf zichzelf 
Die dag droeg Hij mijn kroon 
 
Hij had zijn Vader kunnen vragen: 
O, God neem me nu weg, God neem me nu weg! 
Ik heb geen schuld, ben geen zondaar 
Ik betaal er niet voor 
Ik ga er van door 
 
Maar Hij is de weg gegaan 
Gebukt door strijd en pijn 
En toch ging Hij die heuvel  op 
Hij wilde gehoorzaam zijn 
 
Om wat ik heb misdaan 
Heeft Hij dit doorstaan 
Hij gaf zichzelf 
Die dag droeg Hij mijn kroon 
 
Hij heeft dit doorstaan 
Wat heb ik misdaan! 
Hij gaf zichzelf 
Die dag droeg Hij mijn kroon 

 
Original title: The day He wore my crown 
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